
 

Giới trẻ Liban: Đức Giáo hoàng Lêô XIV như một "người anh cả" mang lại hòa bình 

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Isabella H. de Carvalho – Bkerké) 

Giới trẻ Liban chia sẻ suy nghĩ về cuộc gặp gỡ của Đức Giáo hoàng với họ tại quảng trường trước Tòa 
Thượng phụ Maronite Antioch ở Bkerké vào ngày 1 tháng 12, và chia sẻ về cuộc sống của một người trẻ 
tại một đất nước đã phải đối diện với nhiều khủng hoảng trong những thập kỷ qua. 

“Sau những khó khăn này ở đất nước chúng tôi, Đức Giáo hoàng đã đến đây để mang đến cho chúng 
tôi một loại bình an và niềm vui mới, để chúng tôi cảm thấy được quan tâm, giống như một người anh 
cả đến thăm anh chị em mình.” Ralph Sarkis, 24 tuổi, đã mô tả cuộc gặp gỡ của Đức Giáo hoàng Lêô 
XIV vào thứ Hai, ngày 1 tháng 12, với 15.000 người trẻ tại quảng trường trước Tòa Thượng phụ Maronite 
Antioch ở Bkerké, gần Beirut như sau.   

 



Ralph Sarkis 

Không khí như một Ngày Giới trẻ Thế giới thu nhỏ khi quảng trường và các không gian xung quanh tràn 
ngập những người trẻ hào hứng, quàng khăn có hình logo của chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng 
và vẫy cờ Liban và Tòa Thánh. Họ đến từ khắp nơi trên Liban, reo hò, nhảy múa và vỗ tay trong khi chờ 
đợi Đức Giáo hoàng đưa ra những lời động viên, đặc biệt trước những vấn đề mà Xứ sở Tuyết Tùng đã 
phải đối diện trong những thập kỷ qua. 

Đức Giáo hoàng nói với giới trẻ: Vẫn còn thời gian để mơ ước, lên kế hoạch và làm điều tốt 

Từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2019 đến vụ nổ tại Cảng Beirut năm 2020, đại dịch COVID-19 và 
nhiều cuộc xung đột khác nhau, giới trẻ Liban đã phải vật lộn để xây dựng cuộc sống của mình. 

Các Kitô hữu trẻ tại sự kiện này nhìn nhận rõ những khó khăn này và đồng lòng nói rằng làm người trẻ ở 
Liban ngày nay thật khó khăn. Tuy nhiên, họ vẫn kiên định với khát vọng xây dựng một đất nước ổn định 
và một tương lai tốt đẹp hơn, nhiều người cũng tìm thấy hy vọng và sức mạnh từ đức tin của mình. 

 

Không thể xây dựng tương lai 

“Những khó khăn chính bắt đầu vào năm 2020 với vụ nổ ở Beirut, chúng tôi đã mất rất nhiều bạn bè”, 
Ralph nói. “Nhiều người bạn của chúng tôi cũng đã rời khỏi đất nước. Ví dụ, anh trai tôi đã rời đi để tìm 
kiếm hòa bình và ổn định.” 

Mặc dù bản thân cũng băn khoăn không biết có nên rời đi hay không, cuối cùng anh ấy vẫn quyết định 
ở lại. “Tôi tin rằng kế hoạch của Chúa Giêsu Kitô là để tôi ở lại. Tôi cảm thấy như Chúa đang khuyên tôi 
ở lại và thực hiện sứ mệnh của riêng mình ở đây”, anh ấy nói tiếp. 

Những người trẻ tại buổi gặp gỡ Đức Giáo hoàng Leo XIV 

“Ở độ tuổi này, những người trẻ khác đang thực sự nỗ lực hoàn thiện bản thân. Đối với chúng tôi, điều 
đó khó khăn hơn vì luôn có điều gì đó xảy ra trong nước, vì vậy bất cứ khi nào bạn lập kế hoạch, luôn có 



điều gì đó sẽ thay đổi kế hoạch đó”, Janice Ghossoub, 24 tuổi, chia sẻ: “Chúng tôi còn nhiều điều phải 
lo lắng hơn. Xây dựng cho tương lai rất khó khăn.” 

Nhưng giống như Ralph, cô không thấy mình ở nơi nào khác: “Tôi yêu Lebanon, tôi yêu tinh thần của 
chúng tôi, tôi yêu gia đình và bạn bè. Chúng tôi là những người rất hòa đồng, chúng tôi yêu cộng đồng, 
chúng tôi rất yêu quý người dân của mình, vì vậy đây là lý do chính khiến chúng tôi ở lại,” cô nói. 

Tìm thấy sức mạnh trong đức tin 

Đối với họ, đức tin là điểm tựa vững chắc trước những khó khăn mà họ không thể kiểm soát, và chuyến 
thăm của Đức Giáo hoàng càng củng cố điều này. “Điều quan trọng đối với chúng tôi, những người Kitô 
hữu Lebanon, là cảm thấy được lắng nghe. Việc được người đứng đầu Giáo hội Công giáo đến thăm 
chúng tôi là điều rất quan trọng,” Ralph giải thích. Anh khuyến khích tất cả những người trẻ “ở Lebanon 
và trên toàn thế giới hãy tìm kiếm Chúa, thực sự tìm kiếm Ngài, Ngài là niềm hy vọng duy nhất mà bạn 
cần.” 

“Do khủng hoảng kinh tế, nhiều người trẻ của chúng tôi đang mất đức tin, nhưng chúng tôi là người 
Lebanon, chúng tôi là Kitô hữu, chúng tôi là con cái của Chúa, với Ngài không gì là không thể,” Ralph 
Yammine, một thành viên của đoàn hướng đạo Lebanon, người đang giúp tổ chức buổi gặp mặt, chia 
sẻ. Anh cũng nhấn mạnh rằng “tất cả người dân Lebanon đều cần hòa bình” và “Đức Giáo hoàng Lêô ở 
đây để dạy chúng tôi về hòa bình và chúng ta có tấm gương sáng nhất về hòa bình, đó là Chúa Giêsu 
Kitô.” 

Ralph Yammine 

Marie-Lyne El Hayek, 25 tuổi, nhấn mạnh rằng hy vọng cũng đến từ đức tin: “Tôi luôn vui thích khi 
chúng tôi quây quần bên Chúa Giêsu cùng với tất cả các bạn trẻ. Làm người trẻ ở Lebanon thật khó 
khăn. Đây là một đất nước tuyệt vời, nhưng cũng rất khó khăn; bạn cần rất nhiều đức tin để kiên trì. Sự 
hiện diện của Đức Giáo hoàng ở đây cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi nên có một đức tin mạnh mẽ 
bởi vì những ngày tươi sáng hơn đang đến.” 

 

 



Marie-Lyne El Hayek 

“Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng mang lại rất nhiều hy vọng bởi vì gần đây chúng tôi đã đánh mất 
nó” Janice nhấn mạnh: “Thật tuyệt vời khi thấy mọi người đoàn kết. Ngay cả người Hồi giáo, chứ không 
chỉ riêng Công giáo, thấy cách họ đón nhận ĐGH, cách họ chào đón ngài. Điều đó cho chúng ta một tia 
hy vọng về việc sống chung với nhau, tất cả chúng ta là anh chị em.” 

 


